Ik zai de vogels tegen d'oavendlucht
Ik denk mien leven in 'n vogelviucht
Geef mie de nacht din heb ik onderdak

Doarom, doarom zing ik

Verdrietig, maar heel erg blij voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, hebben we na een gelukkig leven afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Geert Kugel

‘Meester Kugel’
Openbare Lagere School te Nieuwolda, 1971-2011

* 3 september 1947

Wagenborgen
echtgenote:
kinderen:
kleinkinderen:
Hoofdstraat 57

9944 AB Nieuwolda

T 24 maart 2026
Nieuwolda

Carola Kugel - Overbeek

Janthe en Peter
Coen en Abby
Silja en Ramon
Mischa en Erik
David en Sylvia

Hidde, Simon, Cato

Sara, Emma, Laura, David
Matthijs, Michiel

Lusy, Julia, Nora, Daniél

en achterkleinkinderen

Jan is thuis.

Wij nemen graag samen met jullie afscheid van Jan op maandag
30 maart om 12.00 uur in crematorium ‘Oost-Groningen’ aan de

Acacialaan é1 te Winschoten.

Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn. Uw aanwezigheid
wordt door ons gezien als een persoonlike condoleance.



