
Canadezen op de Windlust
 Bijdrage van Lex van der Gaag
donderdag, 10 mei 2018

Op 6 mei werden de molenaars van de Windlust gebeld met de vraag of er een mogelijkheid was om de molen te
bezoeken. Nou graag en afgesproken om dat op donderdag 10 mei te doen. Om 13.00 uur begonnen met de molen
maalvaardig te maken en er bleek wind genoeg te zijn  om zelfs een beetje te kunnen malen. De Hollandse begeleider
vond het geweldig, had dit nog nooit gezien. Hij was aan de vroege kant en zodoende kon ik hem al van alles uitleggen.
Klokslag half twee kwam er een Canadese familie, grootouders, ouders en twee kinderen. De grootouders vertelden dat
hun grootouders rond 1903 naar Canada waren geÃ«migreerd en dat ze aan resp. de zuidkant,

oma, en de noordkant, opa, van het Schildmeer  waren opgegroeid. Dijkema heette die opa.Ik heb ze in mijn tamelijk
roestige Engels een rondleiding en uitleg gegeven en tenslotte een klein zakje

Windlust meel meegegeven. Ze vonden het prachtig.


De begeleider heeft het enorm op prijs gesteld en vroeg of dit in de toekomst eventueel vaker mogelijk was. Nou wat mij
betreft wel en hij is van harte welkom - liefst met veel gasten.
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